Uitnodiging Bijbels Leerhuis

“Want iedereen blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt.”
(Martinus Nijhoff, De kinderkruistocht). Om die vreemde woorden van God wat beter te
verstaan helpt een bijbels leerhuis. Daarin bestuderen we dit najaar de “Tien Woorden”, de
zogenaamde wet van Mozes; de oude versie uit het boek Exodus en de nieuwe versie uit het
boek Deuteronomium. We bespreken hun historische en literaire context. Maar we zoeken
daarin bovenal inspiratie voor ons leven in onze tijd.

Op dinsdagavond 3 oktober aanstaande om 20 uur starten we onder leiding van Ben de
Bock. De bijeenkomsten zullen iedere 14 dagen op dinsdagavond plaatsvinden in de periode
van

3 oktober — 12 december.

Plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de Waalse Kerk,

Walenpleintje 157 — 159, 1012 JZ Amsterdam.

Als u niet fysiek kunt deelnemen kunt u het leerhuis ook digitaal volgen via Microsoft
Teams; voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de link waarmee u kunt inloggen.

Voor dit leerhuis kunt u zich aanmelden bij Gemma Crijns
* e-mail: gcrijns@xs4all.nl
* telefonisch of via de app: 06 28 20 31 48

Na aanmelding ontvangt u de teksten die we gaan bespreken.

Als u een avond niet kunt deelnemen is dat geen bezwaar. U kunt de volgende keer
gewoon weer aansluiten. U wordt dan even ‘bijgepraat’.

* % %

Afgelopen seizoen heb ik deelgenomen aan de leesgroep ‘Inleiding op Exodus’ onder de
deskundige leiding van Ben de Bock. De bijeenkomsten vonden plaats in de stijlvolle
consistorie van de Waalse kerk. Deze omgeving inspireerde de deelnemers om telkens een
tekstgedeelte te (her)lezen en in te laten werken. Ben nodigde ons uit om tot een eigen
duiding te komen en vulde deze aan met recente inzichten van bijbeldeskundigen.
Levendigheid, openheid en de nodige humor kenmerkten deze bijeenkomsten. Ik heb gehoord
dat hij ook dit jaar bereid is een dergelijk project te willen leiden. Ik kan iedereen van harte
aanbevelen hier aan deel te nemen.

Nico Lettinck

‘Ronduit inspirerend en leerzaam is het tweewekelijks bijbels leerhuis onder de enthousiaste
leiding van Ben de Bock! Voor het eerst nam ik deel in de coronatijd, toen via Zoom, aan een
serie over psalmen. Het afgelopen seizoen, gewoon fysiek, werd het Boek Exodus behandeld,
in de consistoriekamer van de Waalse Kerk. Het zijn ongedwongen avonden van lezen,
denken, luisteren en praten. Opgeladen, nadenkend en vrolijk gestemd keer je huiswaarts,
uitziend naar de volgende keer. Ik kan alleen maar zeggen: kom ook!’

Gemma Crijns



