
 

 

 
CHORAL EVENSONG 
6E ZONDAG VAN PASEN 

5 Mei 2024  
 
Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en 
goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan 
Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met 
regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een 
andere wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij 
bovendien de tijd om die niet door haar vingers te laten 
glippen. Met deze wekelijkse gezongen avondgebeden 
willen leden van de RK Nicolaas¬parochie, de 
Oudekerkgemeente en van andere 
geloofsgemeenschappen het getijdengebed gaande 
houden en zo biddend present zijn in de binnenstad 
van Amsterdam. Weet u welkom! 
 
We welcome you to evening prayer in this church, the 
oldest of Amsterdam. This service is a cooperation of 
several (protestant and roman catholic) religious 
communities in the city centre. 

 
Klokgelui  
 
Stilte - Silence 
 
Orgelspel:  Pastorale - Percy William Whitlock (1903-
1946) 
Koorgebed:  Lord, grant us peace – Collin Mawby (* 
1963)  
 
Lord, grant us peace, we pray to thee. May wars 
and conflict cease, Lord. Show us thy love, and 
grant us thy peace. Lord guide your people, 
guide us. We cry out for peace, o Lord, inspire 
peace makers, they shall see God, shall see God, 
o Lord, God. 
 
allen gaan staan als de processie het koor betreedt 
 
Orgelspel: Improvisatie  
 
Voorbereidingsgebed – Preces Daniël Rouwkema 
 
v: Heer, open mijn lippen. 
k: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
v: God, kom mij te hulp. 
k: Heer, haast u mij te helpen. 
 
k: Eer zij de heerlijkheid Gods: 
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
 zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
v: Zegent de Heer! 
k: De Naam des Heren zij geprezen 
 

Hymne: Lied 673  (allen staan)  

 
 
Oplaaiend vuur, verteer 
wat krom is of verkeerd, 
de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, 
U trekt een lichtend spoor, 
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 
Liefde voor al wat leeft 
wordt ons een kostbaar kleed 
waarmee wij ons armoedig pogen sieren. 
Verdwenen is de trots, 
wij kennen ons tekort. 
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. 
. 
 
tekst: Richard Frederick Littledale – Come dow, o Love 

divine 
vertaling: Andries Govaart 

melodie: Ralph Vaughan Williams – DOWN AMPNEY 
 
Psalmgebed: Psalm 111 en Psalm 112  
(gezongen door het koor) 
 
Halleluja! 
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart 
in de grote kring van oprechten. 
Machtig zijn de werken van de HEER, 
wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 
Zijn daden hebben glans en glorie, 
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, 
genadig en liefdevol is de HEER. 
Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, 
eeuwig gedenkt hij zijn verbond. 
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden 
en gaf hun het land van andere volken. 
Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, 
uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, 
gemaakt volgens waarheid en recht. 
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, 
voor eeuwig zijn verbond ingesteld. 
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, 
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. 
Zijn roem houdt stand, voor altijd. 



 

 

Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin en nu en altijd. 
En in de eeuwen der eeuwen, amen.  
 
Psalm 112  
 
Halleluja! 
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER 
en met liefde voor zijn geboden. 
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, 
de oprechten worden gezegend. 
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, 
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 
Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, 
genadig, liefdevol en rechtvaardig. 
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, 
wie zijn zaken eerlijk behartigt. 
De rechtvaardige komt nooit ten val, 
men zal hem eeuwig gedenken. 
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, 
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 
Standvastig is zijn hart en zonder vrees. 
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. 
Gul deelt hij uit aan de armen, 
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, 
hij zal stijgen in aanzien en eer. 
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, 
ze verbijten zich en verliezen de moed, 
al hun plannen gaan op in rook. 
Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin en nu en altijd. 
En in de eeuwen der eeuwen, amen.  
 
 
Officiehymne: Lied 384, 1- 5  

 
 
De lichten zijn ontstoken, 
de liefde wordt gevierd, 
het leven is ontloken, 
de bruid heeft zich versierd, 
 
 
zo blakende van minne 
in alle waardigheid: 
het smetteloze linnen 
van de rechtvaardigheid, 
 
het ongerepte leven 
gaat blinkende gekleed: 
gewaden saamgeweven 
uit daden die men deed. 
 

De bruiloft is gekomen, 
de tafel aangericht, 
vergeten zijn de dromen, 
gedaan is het gericht. 

 
tekst: Willem Barnard, bij Openbaring 19, 6- 9   

melodie: Willem Retze Talsma 
 

Lezing: Jesaja 25: 6 - 12 
 
v: Woord van de Eeuwige. 
a: WIJ DANKEN GOD. 
 
Magnificat: Richard Farrant (c. 1530- 1580) (allen 
staan)  
 
My soul doth magnify the Lord: and my spirit hath 
rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded: the lowliness of his 
handmaiden. 
For behold, from henceforth: all generations shall call 
me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me: and holy is 
his Name. 
And his mercy is on them that fear him: throughout 
all generations. 
He hath showed strength with his arm: 
he hath scattered the proud in the imagination of 
their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat: and 
hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things: and the 
rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant 
Israel: as he promised to our forefathers, Abraham and 
his seed, for ever. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy 
Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, 
world without end. Amen. 
 
 

vertaling: 
Met hart en ziel maak ik Hem groot 
en vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder. 
Voor mij had Hij oog, zijn dienares; 
Hij heeft mij gezien in mijn vernedering. 
Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen 
door alle geslachten om wat Hij mij deed: 
Grootse dingen en machtige daden 
waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Naam! 
Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw, 
geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend. 
Met krachtige hand brak Hij de trotsen, 
smeet Hij hun hoogmoed aan stukken. 
Hij haalde de machtigen neer van hun tronen, 
maar armen en kleinen hief Hij omhoog. 
Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd, 
wie alles bezaten staan met lege handen. 
Israël koesterde Hij als zijn kind, 
Hij bleef gedachtig aan zijn ontferming. 
Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden, 
al sinds Abraham, – zo spreekt Hij voorgoed. 

 
(allen gaan zitten) 
 
Lezing: Openbaring 19: 1-9 
 



 

 

Nunc dimittis:  Richard Farrant (c. 1530- 1580) (allen 
staan)  
 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace: 
according to thy word. 
For mine eyes have seen: thy salvation, 
Which thou hast prepared: before the face of all 
people; 
To be a light to lighten the Gentiles: and to be the 
glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy 
Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be: 
world without end. Amen. 
 
vertaling: 

Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede 
heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat 
Gij hebt bereid voor de volken: Het licht dat voor alle 
heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk.  
Eer aan de Vader… 

 
(allen gaan zitten) 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Responsoriegebeden – Responses 
 
v: De Heer met u allen! 
k: Zijn vrede met u! 
v: Laten wij bidden: 
k: Heer, ontferm U,  
 Christus, ontferm U. 
 Heer, ontferm U. 
a: Gebed des Heren 

 

 

 

 

 
 
v: Toon ons, God, uw erbarmen, 
k: en schenk ons uw heil! 
v: Geef wie ons regeren bevrijding, 
k: dat zij antwoorden als wij roepen. 
v: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid, 
k: en uw getrouwen zullen juichen. 
v: Bevrijd uw volk, o God, 
k: en zegen uw erfdeel. 
v: Geef in onze dagen vrede, 
k: wie anders dan Gij zal voor ons strijden. 
v: Schep mij een zuiver hart, o God, 
k: en neem uw heilige Geest niet van mij. 
v:   Het is uw geschenk, God, 
 dat wij elke eerste dag  
 het geheim van Pasen vieren 
 met overtuiging en toewijding. 
 Breng ons er toe 
 ook in ons doen en laten, 
 alle zeven dagen, 
 getuigenis af te leggen  
 van wat wij samen vieren,  
 door Jezus Christus, onze Heer,  
k: Amen. 
v: O God, 
 de bron van ieder waarachtig verlangen, 
 van elk juist oordeel 
 en van alle goede daden, 
 geef uw kinderen de vrede 
 die de wereld hun niet biedt. 
 Dan is ons hart bereid 
 de weg van uw gebod te gaan 
 en zullen wij, 
 bevrijd van vrees voor wie ons dreigt, 
 ons leven leven gerust en stil 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
k: Amen. 
v: Dit bidden wij: dat Gij, God, 
 onze duisternis verlicht! 
 Laat uw erbarmen onze afweer zijn 
 tegen de listen en de lagen 
 van de nacht die komt. 
 Omwille van de liefde van uw enige Zoon, 
 en onze Redder Jezus Christus. 
k: Amen. 
 
Klankicoon: Ich danke dem Herrn (Psalm 111) – 
Heinrich Schütz  
 
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen in Rat der 
Frommen und der Gemeinde.  Groß sind die Werke 
des Herren, Wer ihr achtet, der hat eitel Lust dran.  
Was er ordnet, das ist löblich und herrlich, und seine 
Gerechtigkeit währet ewiglich. 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der 
gnädige und barmherzige Herr. 
Er gibt Speise denen, so ihn fürchten, er gedenket 
ewiglich an seinen Bund. 
Er läßt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem 
Volk, daß er ihnen gebe das Erbe der Heiden; 
die Werk seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle 
seine Gebot sind rechtschaffen, 
sie werden erhalten immer und ewiglich und 
geschehen treulich und redlich. 



 

 

Er sendet sein Erlösung seinem Volk,er verheißt, daß 
sein Bund ewiglich bleiben soll. Heilig und hehr ist 
sein Name. 
Die Furcht des Herren ist der Weisheit Anfang, das ist 
eine Klugheit; wer danach tut, des Lob bleibet 
ewiglich. 
 
Vertaling: zie Psalm 111 
 
Gesproken gebeden 
v: … 
 God, in uw goedheid, 
a: HOOR ONS GEBED. 
 
v: Zegene en behoede ons 
 de almachtige en barmhartige Heer, 
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
a: AMEN. 
 
Avondhymne: Lied 236: 1, 2, 5, 6 en 7 (allen staan) 
 

 
 
die rust geeft aan het lege lijf 
en het tot werken weer bereidt. 
Wat overdag is opgekropt 
lost in de stille rust weer op. 
 
Geef, dat wanneer in duisternis 
des nachts de dag verborgen is, 
in donker het geloof niet zwicht, 
maar onze nacht opnieuw verlicht, 
 
dat wij niet blijven in de slaap, 
maar onze schuld ten onder gaat 
en het geloof dat ons verkwikt 
de zwaarte van de slaap verlicht, 
 
en niet de vijand met een list 
de slapenden uit nijd verschrikt, 
maar wij – niet meer geneigd tot kwaad – 
dromen van U in diepe slaap. 

 
tekst: Ambrosius – Deus Creator omnium 

vertaling: Andries Govaart 
melodie: middeleeuws/ Datheens Psalm 1640 – Christe 

der du bis dach end licht 
 

(u kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te 
luisteren) 
 
Orgelspel:  Christe, der du bist Tag und Licht - Samuel 
Scheidt (1587-1654) 
 

Slotresponsorie 
v: De Heer met u allen! 
k: Zijn vrede met U. 
v: Loven wij de Heer! 
k: Wij danken God. 
 
 
 
Giften ten behoeve van de voortgang van deze 
avondgebeden – richtbedrag € 7,50 – zijn welkom in 
de collectezak bij het uitgaan van de kerk, of  op IBAN: 
NL02INGB0000524657 t.n.v. Protestantse Gemeente 
i.z.v. Oude Kerk, o.v.v. ‘avondgebeden’. 
U kunt uw gift ook overmaken met behulp  van de 
collecteapp, door de QR code hieronder te scannen 
met uw telefoon of tablet: 
 

   
 
Continuation of these services depends entirely on 
your gifts. Financial contributions are welcomed (we 
suggest € 7.50) in the box at the entrance, or into our 
bank account: ING Bank Amsterdam, IBAN: NL02  
INGB 0000 5246 57, Account holder: Prot Gem inz. 
Oude Kerk, re: ‘avondgebeden’/‘evening prayer’.  
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de 
activiteiten rond de vespers in de Oude Kerk? 
Stuurt u dan een mailtje naar: 
vespersoudekerk@gmail.com  
 
 
 
Komende avondgebeden in de Oude Kerk:  
 
9 mei Hemelvaart, Ochtendgebed om 9.00 
met Sweelinckcantorij en Matthias Havinga, orgel 
 
12 mei: 18.30: Abdijvesper 
 
19 mei: 18.30: Pinksteren, muziekvesper 
 
26 mei: 18.30: IDAHOBIT- wake.  

 Vesper in het kader van de internationale dag 
tegen homofobie, bifobie en transfobie 

 
2 juni: 18.30 Choral Evensong, m.m.v. Cappella Oude 
Kerk en Christiaan Winter, orgel 
 
 
zie ook oudekerk.amsterdam ‘agenda’ 
 

 

mailto:vespersoudekerk@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDEKERKGEMEENSCHAP 
 

scriba, contactpersoon · Janneke Ravenek 
p/a Oudekerksplein 13, 1012 GX Amsterdam 

e-mail · scribaokg@protestantsamsterdam.nl 
 

blijf op de hoogte van de Oudekerkgemeenschap 
en schrijf u in op de wekelijkse e-nieuwsbrief 

bij de scriba 
 

predikant: ds. Klaas Touwen 
e-mail: klaas.touwen@protestantsamsterdam.nl 

telefoon: 06-42956912 
 

voorzitters wijkkerkenraad · Wiek Hijmans en Sofia Nap 
bereikbaar via de scriba 

 
Internet: https://oudekerk.amsterdam 

 
giften voor het werk in onze gemeenschap: 

NL02 INGB 0000524657 | Protestantse Gemeente 
met vermelding van: Oude Kerk | Amsterdam 

giften voor de diaconale hulpverlening: 
NL54 INGB 0003955387 | Diaconie Oude Kerk | Amsterdam 

IN DIT GEZONGEN AVONDGEBED 
 

Lezingen  
gebeden 

koor 
cantor 

organist 

 
Lixel Huijts 
Cappella Oude Kerk 
Herman Mussche 
Wibren Jonkers 


