
 
 

AVONDGEBED 
zondag 28 april 2024 
4e zondag na Pasen 

 
Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en 
goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan 
Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met 
regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een andere 
wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij bovendien de 
tijd om die niet door haar vingers te laten glippen.  
 
We welcome you to evening prayer in this church, the oldest 
of Amsterdam. This service is a cooperation of several 
(protestant and roman catholic) religious communities in 
the city centre.  
 
 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel: Fuga in g-mineur – Johann Adam Reinken (1643-
1722) 
 
Openingsvers: (allen staan) 
 
c:  Heer, open mijn lippen. 

a:  
 
c: God, kom mij te hulp. 

a:  
 
Lofprijzing: 

 



Hymne: Lied 655 

 
 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 
3. Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
4. De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
tekst: Willem Barnard 

melodie: Frits Mehrtens 
 
Psalmgebed (allen gaan zitten) 
 
Psalm 114 
refrein: 1. cantor, 2. allen 

 

verzen: cantor & allen afwisselend 

 
 
Toen Israël wegtrok uit Egýpte,  * 
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verlíet,  
 
werd Juda zijn héiligdom,  * 
Israël zijn kóninkrijk.  
 
De zee zag en vlúchtte,  * 
de Jordaan trok zich terúg,  
 
de bergen schrokken op als rámmen,  * 
als lammeren sprongen de héuvels op.  
 
Waarvoor, zee, neem je de vlúcht,  * 
Jordaan, trek jij je terúg?  
 
Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rámmen,  * 
springen jullie, heuvels, als lámmeren op?  
 
 
‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, áarde! –  *  



voor het aanschijn van de God van Jákob.  
 
Hij verandert de rots in een brón,  * 
hard gesteente in een stroom van wáter.’  
 
Eer zij de heerlijkheid Góds: * 
Vader, Zoon en heilige Géest. 
 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd * 
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. 
 
allen herhalen het refrein 
 
Psalm 115 
refrein: 1. cantor, 2. allen 

 

verzen: cantor & allen afwisselend 

 
 
Niet ons, HEER, niet ons,  ° 
geef uw naam alle éer,  * 
om uw liefde, uw tróuw.  
 
Waarom zeggen de vólken:  * 
‘Waar is die Gód van hen?’  
 
Onze God is in de hémel,  * 
hij doet wat hem beháagt.  
 
Hun goden zijn van zilver en góud,  * 
gemaakt door ménsenhanden.  
 
Ze hebben een mond, maar kunnen niet spréken,  * 
ze hebben ogen, maar kunnen niet zíen,  
 
ze hebben oren, maar kunnen niet hóren,  * 
ze hebben een neus, maar kunnen niet rúiken.  
 
Hun handen kunnen niet tasten,  ° 
hun voeten kunnen niet lópen,  * 
geen geluid komt uit hun kéel.  
 
Zoals zij, zo worden ook hun mákers,  * 
en ieder die op hen vertróuwt. 
 
Israël, vertrouw op de Héer  * 
– hun hulp is hij, hun schíld –  
 
huis van Aäron, vertrouw op de Héer  * 
– hun hulp is hij, hun schíld –  
 
wie de Heer vrezen, vertrouw op de Héer  * 
– hun hulp is hij, hun schíld.  
 
De Heer gedenkt en zegent ons,  ° 

zegenen zal hij het volk van Ísraël,  * 
zegenen het huis van Aáron,  
 
zegenen wie de Heer vrézen,  * 
van klein tot gróot.  
 
Moge de Heer u tálrijk maken,  * 
u en uw kínderen.  
 
Moge de Heer u zégenen,  *      
hij die hemel en aarde gemáakt heeft.  
De hemel is de hemel van de Héer,  * 
de aarde heeft hij aan de ménsen gegeven.  



 
Niet de doden loven de Héer,  * 
niet wie zijn afgedaald in de stílte,  
 
wij zijn het, wij zegenen de Héer,  * 
van nu tot in eeuwigheid. Hallelujá!  
 
Eer zij de heerlijkheid Góds: * 
Vader, Zoon en heilige Géest. 
 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd * 
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. 
 
allen herhalen het refrein 
 
Lezing: Exodus 15: 1 - 11 
 
l:  Woord van de Eeuwige. 
A:  WIJ DANKEN GOD. 
 
Officiehymne: Lied  657 

 

 
 
2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 



om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

tekst: Sytze de Vries 
melodie: Wales 1865 - Llangloffan 

 
Lezing: Openbaring 14: 1 - 7 
 
l:  Woord van de Eeuwige. 
A:  WIJ DANKEN GOD. 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Lofzang van Maria: Lied 157d 
(allen staan) 

 
 
c: Met hart en ziel maak ik Hem groot 
 en vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 
 
c: Voor mij had Hij oog, zijn dienares; 

Hij heeft mij gezien in mijn vernedering. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen 

door alle geslachten om wat Hij mij deed: 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 
 
c: Grootse dingen en machtige daden 

waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Naam! 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw, 

geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 
 
c: Met krachtige hand brak Hij de trotsen, 

smeet Hij hun hoogmoed aan stukken. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Hij haalde de machtigen neer van hun tronen, 

maar armen en kleinen hief Hij omhoog. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd, 

wie alles bezaten staan met lege handen. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Israël koesterde Hij als zijn kind, 

Hij bleef gedachtig aan zijn ontferming. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 

 
c: Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden, 

al sinds Abraham, – zo spreekt Hij voorgoed. 
a: Met hart en ziel maak ik hem groot! 
 

tekst: Sytze de Vries 
melodie: Christiaan Winter 

allen gaan zitten 
 



Avondgebed 
 
Voorbede 
 
v: … God, in uw goedheid, 
a: HOOR ONS GEBED. 
 
Wie wil kan een kaars ontsteken. Zo verbinden wij de 
namen van wie wij gedenken met het licht van Christus. 
Ondertussen zingen wij: 

 

 
 tekst: Mirella Klomp 
 muziek: Christiaan Winter 
 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren 

 

 

 

 

 
 
  



Avondlied: Lied 248 (allen staan) 

 
 
2. Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 
3. Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 
4. Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd’ en majesteit. 

tekst: John Ellerton 
vertaling: Jacqueline van der Waals 

melodie: Clement Cotterill Scholefield – St, Clement 
 
 
Zegenbede 
 
c: De Heer schenke ons zijn zegen,   
 Hij beware ons voor onheil   
 en geleide ons tot eeuwig leven. 

a:  
 
c: Loven wij de Heer! 
 

a:  
 
 
U kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren 
 
 
Orgelspel: De dag door uwe gunst ontvangen – Kees van 
Eersel (*1944) 
 



 
 
 

Giften ten behoeve van de voortgang van deze  
avondgebeden – richtbedrag € 7,50 – zijn welkom in  
het ‘offerblok’ bij de ingang van de kerk, of op IBAN:  
NL02INGB0000524657 t.n.v. Protestantse Gemeente  
i.z.v. Oude Kerk, o.v.v. ‘avondgebeden’.  
 
U kunt uw gift ook overmaken met behulp van de 
collecteapp, door de QR code hieronder te scannen met uw 
telefoon of tablet: 

   
Continuation of these services depends entirely on your 
gifts. Financial contributions are welcomed (we suggest € 
7.50) in the box at the entrance, or into our bank account: 
ING Bank Amsterdam, IBAN: NL02 INGB 0000 5246 57, 
Account holder: Prot Gem inz. Oude Kerk, re: 
‘avondgebeden’/‘evening prayer’.  
 
Komende avondgebeden in de Oude Kerk:   
4 mei 2024, 18.45 uur:  Vesper ihkv 4 mei herdenking  
 Dominicuskerk, Spuistraat  
5 mei 2024, 18.30 uur:  Choral Evensong, m.m.v. Cappella 

Oude Kerk en  
 Wibren Jonkers, orgel  
9 mei 2024, 9.00 uur: Hemelvaart 
12 mei 2024, 18.30 uur: Abdijvesper 
19 mei 2024, 18.30 uur: Abdijvesper 
26 mei 2024, 18.30 uur: Abdijvesper 
 
zie ook oudekerk.amsterdam ‘agenda’ 
 
 

OUDEKERKGEMEENSCHAP 
 

blijf op de hoogte van de Oudekerkgemeenschap, 
en schrijf u in op de wekelijkse e-nieuwsbrief bij de scriba 

 
scriba, contactpersoon · Janneke Ravenek 

p/a Oudekerksplein 13, 1012 GX Amsterdam 
e-mail ·	scribaokg@xs4all.nl 

 
predikant: ds Klaas Touwen 

e-mail:	klaastouwen@tiscali.nl 
telefoon: 06 4295 6912 

 
voorzitters wijkkerkenraad · Wiek Hijmans en Sofia Nap 

bereikbaar via de scriba 
 

Internet:	https://oudekerk.amsterdam 
 

giften voor het werk in onze gemeenschap: 
NL02 INGB 0000524657 | Protestantse Gemeente 

met vermelding van: Oude Kerk | Amsterdam 
giften voor de diaconale hulpverlening: 

NL54 INGB 0003955387 | Diaconie Oude Kerk | Amsterdam 
 

IN DIT GEZONGEN AVONDGEBED 

lezingen en 
gebeden 

cantor 
organist 

 

 
Klaas Touwen 
Bert Griffioen 
Christiaan Winter 
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