
 
 

AVONDGEBED 
zondag 21 april 2024 
3e zondag na Pasen 

 
Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en 
goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan 
Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met 
regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een andere 
wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij bovendien de 
tijd om die niet door haar vingers te laten glippen.  
 
We welcome you to evening prayer in this church, the oldest 
of Amsterdam. This service is a cooperation of several 
(protestant and roman catholic) religious communities in 
the city centre.  
 
 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel: Toccata - Pietro Domenico Paradisi (1712-1795) 
 
Openingsvers: (allen staan) 
 
c:  Heer, open mijn lippen. 

a:  
 
c: God, kom mij te hulp. 

a:  
 
Lofprijzing: 

 



Hymne: Lied 713 

 
 
2. Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
3. Al leeft uw volk verschoven 

kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, 
in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

 
4. De lier hing aan de wilgen, 

misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 

 
5. Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

tekst: Willem Barnard 
 melodie: Willem Vogel 
 
  



Psalmgebed (allen gaan zitten) 
 
Psalm 113 
refrein: 1. cantor, 2. allen 

 
verzen: cantor & allen afwisselend 

 
 
Halleluja! Loof, dienaars van de Héer,  * 
loof de naam van de Héer.  
 
De naam van de Heer zij geprézen  * 
van nu tot in éeuwigheid.  
 
Van waar de zon opkomt tot waar zij óndergaat,  * 
zij geloofd de naam van de Héer.  
 
Verheven boven alle volken is de Héer,  * 
verheven boven de hemel zijn lúister.  
 
Wie is gelijk aan de Heer, onze Gód,  * 
die hoog daar boven zijn wóning heeft,  
 
die zijn oog richt naar benéden,  * 
wie in de hemel en op de áarde?  
 
Hij verheft uit het stof wie beróoid is,  * 
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbéert.  
 
Hij laat hem wonen bij hooggepláatsten,  * 
bij de hoogsten van zijn vólk.  
 
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het húis,  * 
een vrolijke moeder van kinderen. Hallelujá!  
 
Eer zij de heerlijkheid Góds: * 
Vader, Zoon en heilige Géest. 
 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd * 
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. 
 
allen herhalen het refrein 
 
Psalm 116  
refrein: 1. cantor, 2. allen 

 
verzen: cantor & allen afwisselend 

 
 
De HEER heb ik líef,  *  
hij hoort mijn stem, mijn sméken,  
 
hij luistert naar míj,  * 
ik roep hem aan, mijn leven láng.  
 
Banden van de dood omknelden mij,  ° 
angsten van het dodenrijk grepen mij áan,  * 
ik voelde angst en píjn.  
 
Toen riep ik de naam van de HÉER:  * 
‘HEER, red toch mijn léven!’  
 
De HEER is genadig en rechtváardig,  * 



onze God is een God van ontférming,  
 
de HEER beschermt de eenvóudigen,  * 
machteloos was ik en hij heeft mij bevríjd.  
 
Kom weer tot rust, mijn zíel,  * 
de HEER is je te húlp gekomen.  
 
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,  ° 
mijn ogen gedroogd van tránen,  * 
mijn voeten voor struikelen behóed.  
 
Ik mag wandelen in het land van de lévenden  * 
onder het oog van de HÉER.  
 
Ik bleef vertrouwen, ook al zéi ik:  * 
‘Ik ben diep ongelúkkig.’  
 
Al te snel dácht ik:  * 
Geen mens die zijn wóord houdt.  
 
Hoe kan ik de HEER vergóeden  * 
wat hij voor mij heeft gedáan? 
 
Ik zal de beker van bevrijding héffen,  * 
de naam aanroepen van de HÉER 
 
en mijn geloften aan de HEER ínlossen  * 
in het bijzijn van heel zijn vólk.  
 
Met pijn ziet de HÉER  * 
de dood van zijn getróuwen.  
 
Ach, HEER, ik ben uw dienaar,  ° 
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienarés:  * 
u hebt mijn boeien verbróken.  
 
U wil ik een dankoffer bréngen.  * 
Ik zal de naam aanroepen van de HÉER  
 
en mijn geloften aan de HEER ínlossen  * 
in het bijzijn van heel zijn vólk,  
 
in de voorhoven van het huis van de HÉER,  *  
binnen uw muren, Jeruzalem. Hallelujá!  
 
Eer zij de heerlijkheid Góds: * 
Vader, Zoon en heilige Géest. 
 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en áltijd * 
en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. 
 
allen herhalen het refrein 
 
 
Lezing: Jesaja 61 
 
l:  Woord van de Eeuwige. 
A:  WIJ DANKEN GOD. 
 



Officiehymne: Lied 659

 
 
2. Zing met een juichende stem, 

adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

 
3. Hier heeft de Heer ons geleid, 

hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 

 
4. Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

 
5. Overvloed, overvloed Gods, 

sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

 
6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 
tekst: Willem Barnard 

melodie: Juul Ouwehand 
 
Lezing: Openbaring 7: 9 - 17 
 
l:  Woord van de Eeuwige. 
A:  WIJ DANKEN GOD. 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Lofzang van Maria: Marije sjongt (allen staan) 
 
God is de freugde fan myn hert,  
‘k sjong en ik tankje ier en let, 
omdat Hy my, syn earme faam,  
ta Syn beminde naam! 
No wurdt tenei by folk en frjemd,  
sjongenderwiis myn namme neamd. 
Loovje de Hear in ivichheid  
om Syn barmhertichheid. 
 
Grutten en machtigen yn it lân, 
hearskers mei hurde en wrede hân 
binne troch Him, us Hear en freon, 
út har paleizen dreaun. 
Mar de ienfâldigen, earm en bleat, 
hat er ferhege yn ear’ en steat. 
Hy hat har slavernij ûntbûn 
En har de frijheid jûn. 
 
Dy't him ferrike oan oarmans guod 



Stjoerde er mei lege hannen fuort, 
bodzjenden om in hongerlean 
joech er in rom bestean. 
Loovje de Hear, dy't om ús tocht, 
dy't oan ús folk Syn trou folbrocht, 
dy't ús yn Syn genede droech 
en ús Syn frede joech. 

tekst: Fedde Schurer 
melodie: Theo Lambooij 

allen gaan zitten 
 
Avondgebed 
 
Voorbede 
 
v: … God, in uw goedheid, 
a: HOOR ONS GEBED. 
 
Wie wil kan een kaars ontsteken. Zo verbinden wij de 
namen van wie wij gedenken met het licht van Christus. 
Ondertussen zingen wij: 

 

 
 tekst: Mirella Klomp 
 muziek: Christiaan Winter 
 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren 

 

 



 

 

 
 
 
Avondlied: Jij mijn adem 163: 1, 3, 4, 5, 6 (allen staan) 

 
 
3.  Wij scholen samen rond het licht.  

Gods liefde wordt ons toegedicht. 
Zijn liefde sterk gelijk de dood,  
wordt voor ons leven daaglijks brood. 

 
4.  Wij zingen in de duisternis  

als Jona in het holst der vis. 
Ons lied leidt ons het donker door  
en zingend vinden wij ons spoor. 

 
5.  Want op de bodem van de nacht 

vond bij de parel die ons wacht:  
daar in een schelp van duisternis  
rust het geheim dat Pasen is. 

 
6.  U alle glorie, alle eer, 

o God, die dag en nacht regeert,  
o Naam, die ons met liefde leidt,  
gezegend nu en voor altijd. 

 
 
 
Zegenbede 
 
c: De Heer schenke ons zijn zegen,   
 Hij beware ons voor onheil   
 en geleide ons tot eeuwig leven. 

a:  
 



c: Loven wij de Heer! 
 

a:  
 
 
U kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren 
 
 
Orgelspel: Fuga en Koraal 'Ontwaak, gij die slaapt' - Klaas 
Bolt (1927-1990) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giften ten behoeve van de voortgang van deze  
avondgebeden – richtbedrag € 7,50 – zijn welkom in  
het ‘offerblok’ bij de ingang van de kerk, of op IBAN:  
NL02INGB0000524657 t.n.v. Protestantse Gemeente  
i.z.v. Oude Kerk, o.v.v. ‘avondgebeden’.  
 
U kunt uw gift ook overmaken met behulp van de 
collecteapp, door de QR code hieronder te scannen met uw 
telefoon of tablet: 

   
Continuation of these services depends entirely on your 
gifts. Financial contributions are welcomed (we suggest € 
7.50) in the box at the entrance, or into our bank account: 
ING Bank Amsterdam, IBAN: NL02 INGB 0000 5246 57, 
Account holder: Prot Gem inz. Oude Kerk, re: 
‘avondgebeden’/‘evening prayer’.  
 
Komende avondgebeden in de Oude Kerk:   
28 april 2024, 18.30 uur:  Abdijvesper 
4 mei 2024, 18.45 uur:  Vesper ihkv 4 mei herdenking  
 Dominicuskerk, Spuistraat  
5 mei 2024, 18.30 uur:  Choral Evensong, m.m.v. Cappella 

Oude Kerk en  
 Wibren Jonkers, orgel  
9 mei 2024, 9.00 uur: Hemelvaart 
12 mei 2024, 18.30 uur: Abdijvesper 
19 mei 2024, 18.30 uur: Abdijvesper 
 
zie ook oudekerk.amsterdam ‘agenda’ 
 
 

OUDEKERKGEMEENSCHAP 
 

blijf op de hoogte van de Oudekerkgemeenschap, 
en schrijf u in op de wekelijkse e-nieuwsbrief bij de scriba 

 
scriba, contactpersoon · Janneke Ravenek 

p/a Oudekerksplein 13, 1012 GX Amsterdam 
e-mail ·	scribaokg@xs4all.nl 

 
predikant: ds Klaas Touwen 

e-mail:	klaastouwen@tiscali.nl 
telefoon: 06 4295 6912 

 
voorzitters wijkkerkenraad · Wiek Hijmans en Sofia Nap 

bereikbaar via de scriba 
 

Internet:	https://oudekerk.amsterdam 
 

giften voor het werk in onze gemeenschap: 
NL02 INGB 0000524657 | Protestantse Gemeente 

met vermelding van: Oude Kerk | Amsterdam 
giften voor de diaconale hulpverlening: 

NL54 INGB 0003955387 | Diaconie Oude Kerk | Amsterdam 
 

IN DIT GEZONGEN AVONDGEBED 

lezingen en 
gebeden 

cantor 
organist 

 

 
Matthijs Driebergen 
Maria Jager 
Dennis van der Wijk 
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