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ORDE VAN DIENST 

5e  zondag van de Veertigdagentijd 
Judica – Verschaf mij recht 

17 MAART 2024 ,  
 
 

Van harte welkom in deze muziekdienst van de 
Oudekerkgemeente. 

Componist Tom Dicke en cabaretier/ tekstschrijver Jan 
Beuving hebben speciaal voor deze dienst tekst en muziek 

bij de lezingen gemaakt. Deze hoort u op het moment waar 
normaal gesproken de preek klinkt. Daarnaast hoort u twee 

liturgische composities van Tom Dicke. Een Kyrie (dat hij 
schreef in 2013 n.a.v. de gebeurtenissen op het Noorse 

eiland Utoya). Speciaal voor de Sweelinckcantorij schreef hij 
recent een Agnus Dei.  

 
Bij de ingang ligt het voorbedenboek. U kunt daar intenties 

in schrijven voor de voorbeden. 
Voor vragen kunt u terecht bij de commissie van ontvangst. 
Tijdens de dienst is er kinderkring en crèche voor kinderen 

van 0 tot 12 jaar.  
Alle kinderen blijven in de kerk tot het moment dat ze het 

licht ontvangen en onder begeleiding naar hun eigen 
ruimte gaan. 

 
VOORBEREIDING 

 
Klokgelui 

Orgelspel: Variaties over Psalm 43 - Klaas Bolt (1927-1990) 
 
Stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 
Intochtspsalm: Psalm 43: 1 en 2 (koor), 3, 4 en 5  
(allen)  
 
(koor) O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 
(koor) Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 
 



 
 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 

tekst: Ad den Besten en Jan Wit 
melodie: Genève 1551  

 
Bemoediging en  gebed van toenadering 

c: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a:  

c: Wij komen samen in uw huis, 
 pelgrims zijn wij, op weg naar het licht. 

a:  
c: Verkwikkende oasen zoeken wij, 
 geef ons tekens van hoop onderweg. 

a:  OP U ZIJN ONZE OGEN GERICHT  

c: Leid ons dan verder op uw weg 
 naar de nieuwe morgen  

a:  

(t: M. Klomp, m: C. Winter) 

Kyrie (gezongen door het koor) Kyrie – Tom Dicke (* 1984)  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  

Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.  

(allen gaan zitten) 
 
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de 
nevenruimten van de kerk 
 



Lied met de kinderen: Zingend geloven 4- 53  

 
 

tekst: Marijke de Bruijne  
melodie: Thea Riesebos 

 
DIENST VAN DE SCHRIFT 

 
Gebed van de zondag 
v: De Heer met u allen 
a: ZIJN VREDE MET U 
v: … 
a: AMEN 
 
Lezing uit de Profeten: Jeremia 31, 31- 34 
 
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk 
van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een 
ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen 
bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij 
hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij 
toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond 
dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de 
HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in 
hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. 
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de 
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot 
tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun 
zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben 
misdaan. 
 

vertaling: NBV2021 
 
v: Woord van de Eeuwige. 
a: WIJ DANKEN GOD! 
 
Antwoordpsalm: Psalm 51  
 
c: Wees mij genadig, toon mij uw ontferming, 
vergeef mijn fouten, in uw grote liefde, 
wil naar mij omzien, doe mij weer herleven  
 
Kom mij vernieuwen, maak mijn hart weer zuiver, 
herstel mijn krachten, laat uw Geest mij leiden; 
dan zal ik vredig leven voor uw aanschijn.  
 
a:  

 
tekstbewerking: Henk Jongerius 



melodie: Gregoriaans- Attende Domine  
 

Evangelie: Johannes 12, 20 – 36 
 
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen 
om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda 
in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging 
dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik verzeker u, als een 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel 
vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest 
het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het 
voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar 
Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de 
Vader geëerd worden. 
Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor 
ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, 
Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn 
grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De 
mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een 
donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een 
engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die 
stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt 
het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van 
deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde 
omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 
Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. De 
mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat 
de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de 
Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die 
Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ 
antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de 
duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet 
niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u het licht 
bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze 
woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil. 
 

vertaling: NBV2021 
 
Acclamatie (Liedboek 339a): 
 

 
 

Het kromme recht 
 

tekst en zang: Jan Beuving 
muziek en piano: Tom Dicke  

 
Bij Psalm 51 (voor solist, koor en piano)  
 
Er is een oud idee, 
nog ouder dan de tijd 
dat wij ooit bij de zee, 
de zee van eeuwigheid, 
elkaar weer zullen zien,  
aan lot en leed voorbij. 



Het is niet waar misschien, 
en toch, toch troost het mij.  
 
Daar zal ik in genade staan, 
daar wast de zoete majoraan 
de oude schulden van het land, 
daar ga ik over 
van Gods linker- in Gods rechterhand. 
Daar sneeuwt de zonde van mij af, 
daar rijst de dode uit het graf, 
daar komen de verdwaalden thuis.  
Daar zaagt en timmert Jozef 
weer een kribbe van het kruis.  
Daar sterft de dood in zijn gevecht. 
Daar wordt het kromme recht.  
 

 
DIENST VAN DE TAFEL 

 
Diaconale mededelingen & nodiging 
 
Inzameling van de gaven 
De diaconale collecte is bestemd voor Boerderij De Meent 
Een gastvrije plek in de Bovenkerkerpolder waar de 
Protestantse Diaconie ruimte biedt aan mensen zonder 
papieren om zich verder te ontwikkelen. Dit doen ze door 
samen hoogwaardig, lokaal en duurzaam voedsel te 
produceren. Met dit voedsel wordt weer gekookt bij andere 
sociale projecten in de stad. 
De tweede collecte wordt gehouden om de uitgaven van 
de Oudekerkgemeenschap in balans te brengen met de 
inkomsten en dus ook om onze bijzondere diensten 
mogelijk te maken. 
De inzameling van de gaven vindt digitaal en fysiek bij de 
ingang van het hoofdkoor plaats. U kunt geven  door de QR 
code hieronder te scannen met uw telefoon of tablet  

  
Of een bedrag overmaken op onze bankrekening :            
NL02 INGB 0000 524657  t.n.v. Protestantse Gemeente 
Oude Kerk te Amsterdam,  
Of een bedrag overmaken op de bankrekening van de 
Diaconie: 
NL54 INGB 0003 955387   t. n. v. Diaconie Oude Kerk  te 
Amsterdam.  

We vormen een kring vóór de koorbanken. Wees welkom! 
 
Offerandemuziek: Petit Offertoire - César Franck (1822-1890) 
 
Tafellied: Lied 387 

 
 



Als wij van de feestwijn drinken 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken 
wie een lege beker heeft. 
 
Als wij samen in de kring staan 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan om vast te houden 
wie geen hand in handen heeft. 
 
Als wij weer de lofzang zingen 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan voor hem te roepen 
die geen stem meer over heeft. 
 
Als wij zo de toekomst vieren 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft. 
 

tekst: Wim van der Zee 
melodie: Arie Eikelboom 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met:  

 
tekst: Henk Jongerius 

melodie: Gregoriaans- Attende Domine  
 
Tafelgebed 

v: De Heer met u allen! 
A: ZIJN VREDE MET U! 
v: Verheft uw harten! 
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
v: Zegenen wij de Heer onze God! 
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 
v: … 

 
v: (vervolg tafelgebed) 
 …tot mijn gedachtenis 
 



Acclamatie (Liedboek 407b): 
 
c:  Als wij dan eten van dit brood 

 
 
v: (vervolg tafelgebed) 
 … alle dagen en tot in eeuwigheid 
a: AMEN 
 
Gebed des Heren (Liedboek 369b) 
 

 

 
Vredegroet 
v: De vrede van Christus met u allen! 
a: ZIJN VREDE MET U! 
Wij geven elkaar een teken van vrede 
 
Delen van brood en wijn 
 
Communiemuziek: Agnus Dei – Tom Dicke (*1984)  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.  



Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem. 
 
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van de wereld, 
ontferm U over ons.  
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van de wereld, geef 
ons uw vrede. 
 
Danklied: Lied 625 

 
 
Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 
Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 
 
tekst: John Macleod Campbell Crum – ‘Now the green blade 

rises’ 
vertaling: Sytze de Vries 

melodie: Frankrijk, 15e eeuw – ‘Noël nouvelet’ 
 

 
Zegen 
v: … 
a: AMEN 
 
Orgelspel: Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not - Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
 
Sweelinckcantorij zoekt zangers 
 
De Sweelinckcantorij is het huiskoor van de Oude Kerk. We 
zingen kerkmuziek van Palestrina tot Pärt, uit lang 
vervlogen eeuwen en muziek waarvan de inkt nog 
nauwelijks droog is. Lijkt het je leuk (een keer) mee te 
zingen? Neem dan contact op met de cantor, 
herman@hermanmussche.nl  
Wat vragen wij: een goede zangstem en bladmuziek 
kunnen lezen.  
  

mailto:herman@hermanmussche.nl


agenda komende diensten 
do 21 maart 18.30 maaltijd, 19.45 

gemeenteavond 
zo 24 maart 11.00 Palmzondag, dienst schrift 

en tafel, voorg ds Marcel Barnard 
18.30 vespers, Passiezondag 

do 28 maart 
 

vr 29 maart 
 

za 30 maart 
 

zo 31 maart  

19.30 (!) Witte Donderdag, voorg ds 
Klaas Touwen 
20.00 Goede Vrijdag, Marcus-
passie, ds Klaas Touwen 
22.00 Paasnachtdienst, voorg ds 
Klaas Touwen 
11.00 Paasmorgendienst, voor ds 
Klaas Touwen 
NB geen vespers 

zo 21 april 11.00 kerkatelier, voorganger 
schrift en tafel ds. Klaas Touwen 

 
 

AGENDA VOOR BIJZONDERE DIENSTEN 
elke zondag: 11.00 dienst van schrift en tafel, 

18.30 gezongen avondgebed 

zo 29 maart 20.00 Paaspassie 

 

zo 21 april 11.00 kerkatelier met ds. Klaas 
Touwen 

 

zo 26 mei 11.00 Het Hoge Woord met Shari 
Boodts en ds. Klaas Touwen 

 

zo 16 juni 11.00 muziekdienst met ds. Netty 
de Jong-Dorland 

 

zo 1 juli 11.00 Pridedienst 

 

zo 18 augustus 11.00 HetHoge Woord met Gijs 
Scholten van Aschat 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

OUDEKERKGEMEENSCHAP 
  

scriba, contactpersoon · Janneke Ravenek 
p/a Oudekerksplein 13, 1012 GX Amsterdam 

e-mail · scribaokg@protestantsamsterdam.nl 
  

blijf op de hoogte van de Oudekerkgemeenschap 
en schrijf u in op de wekelijkse e-nieuwsbrief 

bij de scriba 
  

predikant: ds Klaas Touwen 
e-mail: klaas.touwen@protestantsamsterdam.nl  

telefoon: 06-42956912 
  

voorzitters wijkkerkenraad · Wiek Hijmans en Sofia Nap 
bereikbaar via de scriba 

  
Internet: https://oudekerk.amsterdam 

  
giften voor het werk in onze gemeenschap: 

NL02 INGB 0000524657 | Protestantse Gemeente 
met vermelding van: Oude Kerk | Amsterdam 

  
giften voor de diaconale hulpverlening: 

NL54 INGB 0003955387 | Diakonie Oude Kerk | Amsterdam 

IN DEZE DIENST 

voorganger 

organist 

m.m.v. 

o.l.v. cantor 

ouderling 

diaken 

kerkrentmeester 

tafeldienst 

klokkenluider 

ontvangst 

 

kinderkring 

koster 

streaming 

lector 

voorbeden 

ds. Klaas Touwen 

Wibren Jonkers 

Sweelinckcantorij 

Herman Mussche 

Hans Firet 

Marion Collewet 

Wiek Hijmans 

Joost Tennekes 

Ernst van de Water 

Elsemiek Hofman 

Arthur Peteresen 

Sofia Nap 

Jan Stulp 

Hansbart Broens 

Andrew Niemeijer 

Petra Dondorp 

mailto:scribaokg@protestantsamsterdam.nl
https://oudekerk.amsterdam/

